
IK KAN NIET LANGER ZWIJGEN

JOHANNIS Blijf ik haar volgen?
Of keer ik me af 
Ik hoor haar stem  
Maar mijn twijfel spreekt

Ik volgde bevelen
En dat was genoeg
Het ging toch goed zoals het ging
Ik deed wat zij mij vroeg

Deze kinderen 
Hun onschuld en hun moed 
Hun rotsvaste vertrouwen 
Het dringt zich aan mij op 
Ik zie hun gezichten
Zelfs met mijn ogen dicht 
Ach man, hou op 
Blijf op je doel gericht

Uptempo Het begon zo simpel  

Die nacht in het veld  
Geen kind trapte er in  
Maar zij, geloofde het wel

De hoop op een beter bestaan
Steeds langer de rij
Voor ieder kind een beloning
En de helft ervan is voor mij!

THADDEUS Wat zeg jij nu?

JOHANNIS Iedere dode die valt
Drukt op mijn geweten
Haalt mijn gevoel overhoop
God, helpt u mij hun gezichten vergeten

THADDEUS Lucht je hart mijn vriend

JOHANNIS De last is te zwaar
Verlos me van haar
Ik kan niet langer zwijgen

THADDEUS Ik zie dat je lijdt, Broeder 
Luister naar mijn woorden
Ieder verdwaald schaap
Vind zijn weg weer terug naar de heer
Jouw plaats is hier bij ons
Bij de kind’ren, Johannis
Laat mij je toch helpen
Lucht je hart bij mij


